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Oud-commissaris Keizer maakt zich al jaren grote zorgen over de jongeren die zich aansluiten bij de sekte
'The Living Souls'. Hij wil bewijzen dat de sekte misdadig is en hij vindt drie jongeren bereid om in de sekte
te infiltreren.
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From Reader Review Gevangenis met een open deur (Lijsters) for
online ebook

Micha Meinderts says

ietwat gedateerd taalgebruik, maar daardoor ook een leuk kijkje in het verleden. Ook mooi om te zien wat er
destijds maatschappelijk speelde. Personages waren erg leuk, maar de wisselingen van perspectief en de
introducties, met veel beschrijvingen een weinig 'show' zouden nu niet meer geaccepteerd worden.

Sara says

De koning van Katoren is één van mijn lievelingsboeken. En behalve Oorlogswinter had ik eigenlijk nooit
iets anders gelezen van Jan Terlouw. Het onderwerp van dit boek, een sekte, is bijzonder. Terlouw vertelt het
verhaal op een wat chaotische en bijzondere manier. De focus van het verhaal ligt telkens bij iemand anders
en ook de verteltoon lijkt af en toe te veranderen. Je merkt een wat ouderwetser taalgebruik in een vergane
wereld van politie-inspecteurs die automatisch hoog in aanzien staan bij de bevolking, meisjes die
mejuffrouw worden genoemd en studentes die op een zolderkamer bij een hospita wonen. Dat heeft zo zijn
charmes, maar maakt het wat afstandelijker voor de hedendaagse jonge lezers.
Het verhaal boeit en is spannend tot aan de laatste bladzijdes. Er zit duidelijk een (be)lerende ondertoon in
waarin de lezer wordt aangespoord kritisch te denken en niet zomaar klakkeloos te gehoorzamen. Dat past
wel enigszins bij de schrijfstijl en geeft het verhaal een mooie boodschap.
Niet zo mooi als De koning van Katoren, maar toch een sterk boek.

Devora says

Es un libro muy disfrutable que habla de l@s jóvenes y las sectas

Bokabud says

Desde luego como literatura juvenil no tiene precio. Un thriller diferente, divertido, curioso, sobre ese mundo
tan hermético como es el de las sectas. No tiene ningún momento en el que la acción se vuelva trepidante,
pero es entretenido.

Hanneke De frel-hofland says

In het begin wat beschrijvend, daarna lekker spannend. Intrigerend hoe een sekte vat kan krijgen op mensen.
Mooi boek, iets verouderd, helder geschreven.



Anne says

I really enjoyed re-reading this book.


